
 

Kerkzegel 
 
Bij de Catharinakerk op de Brink hoort ook een ‘kerkzegel’. Herinnerend aan de 
martelares Catharina van Alexandrië: een wagenwiel, haar martelwerktuig. Centraal 

daarin de as die alles draagt. Waarin de Alpha is omringd door de Omega, naar het 
woord van Christus: “Ik ben de Alpha en de Omega.” De spaken die daarvan uitgaan en 
ook daarheen terugkeren: symbolen van het middelpuntzoekende (de eredienst) en het 

middelpuntvliedende (apostolaat en diaconaat) van de 
gemeente. 
Tegelijk vormen die spaken door hun verschillende 
bewerking een x = een Chi, de eerste letter van 
Christus’ naam en een + = het kruis.  
 
Het wiel is in tegenstelling tot dat van Catharina 
ongebroken. Op de achtergrond een stralende zon, de 
‘Zonne der gerechtigheid’. Het randschrift verwijst naar 
de Bergrede: “Zalig zijn de reinen van hart, want zij 
zullen God zien”. Wat tegelijk weer verband houdt met 

de naam Catharina: De reine! Waarin dan weer het 
element zit van de Hervorming, toe we ‘ketters’ werden 
genoemd, een woord afgeleid van Catharina. 
Zogenaamde ‘reinen’, een scheldwoord. 


